
MAGAZINE VAN DIT KONINGSKIND
jaargang 50 - mei 2023

Feest!

Jubileum
EDITIE



kleur    3

8  Puzzel 

11 Pastoraal 

11  Agenda 

En verder ...

-

6

Expert aan 
het woord 
Samenwerken met 
zorgprofessionals 

Ben jij een brus?
Meld je aan voor de denktank!

Wij zijn op zoek naar volwassenen die een 
broer of zus hebben met een beperking. 
Ben jij of ken jij zo iemand? Laat het ons 
dan weten!

Samen met belangenvereniging Sien zijn wij 
de denktank brussen gestart. Twee keer per 
jaar komen we (online) bij elkaar om te praten 
over de vragen en behoeften van brussen en 
hoe wij als organisaties hierin een rol kunnen 
spelen. Denk bijvoorbeeld aan thema’s als 
het overnemen van de zorgrol. Wil jij hierin 
meedenken en je ervaringen delen?

Meld je dan direct aan via 
info@ditkoningskind.nl
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Mijden: Borrelen

7
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Het verdriet achter 
de kinderwens 10

Dit Koningskind bedankt de volgende  
kerken/gemeenschappen voor hun bijdrage:

GKv: Aduard, Almere, Almkerk-Werkendam, Amersfoort-Emiclaer, Amersfoort-Zuid, 
Anna-Paulowna, Arnhem, Assen-Marsdijk, Assen-West, Axel, Barendrecht, Bedum, 
Bergentheim, Beverwijk, Bodegraven-Woerden, Breda, Brouwershaven, Buitenpost, 
Bunschoten-West, Capelle a/d IJssel-Noord, Capelle aan den IJssel-Z/W, Den Ham, 
Driebergen-Rijsenburg, Dordrecht, Dronten-Noord, Dronten-Zuid, Ede-Noord, Ede-
Zuid, Eindhoven, Eindhoven-Best, Emmen, Enschede-Noord, Enumatil, Ermelo, Gees, 
Goes, Gorinchem, Gouda, Groningen-Zuid/Helpman, Grootegast, Hardenberg-Baalder, 
Hardenberg-Baalder-Zuid, Harderwijk, Haren, Hoogeveen, Houten, IJsselmuiden, 
Kampen-Noord, Kantens, Katwijk, Krimpen a/d IJssel, Langerak (ZH), Leens, Leerdam, 
Leeuwarden, Leiden, Lelystad, Loenen-Abcoude, Lutten, Monster, Mussel, Nieuwerkerk 
aan den IJssel, Nijkerk-Oost, Ommen-West, Pijnacker-Nootdorp, Putten, Rijnsburg, 
Rotterdam-Noord/Oost, Rouveen, ’s Gravenhage-C/Scheveningen, ’s Hertogenbosch, 
Smilde, ’t Harde, Ten Boer, Ten Post, Terneuzen, Tiel, Uithuizen, Urk, Utrecht-Centrum, 
Venlo, Vollenhove, Voorburg, Waardhuizen, Waddinxveen, Wezep, Winsum, Winsum-
Obergum, Zaltbommel, Zeewolde, Zeist-De Bilt, Zevenbergen, Zoetermeer, Zuidhorn, 
Zuidlaren, Zuidwolde (DR), Zwijndrecht, Zwolle-Berkum, Zwolle-Centrum, Zwolle-Noord. 
CGK/NGK: Arnhem. CGK: Ermelo, Hengelo, Oud-Beijerland, Scherpenzeel, Stadskanaal. 
CGKv: Nijmegen. Gereformeerde Kerk: Ede e.o. NGK: Alphen aan den Rijn. NGK/GKv: 
Heerde/Epe. NGKv: Maastricht, Neede de Schakel, Nijverdal. Protestantse Gemeente: 
Dordrecht Dubbeldam.
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Kleur magazine van Dit Koningskind

In de afgelopen maanden gingen meer dan 350 deelnemers met ruim 270 

vrijwilligers op vakantie met Dit Koningskind. Geweldig! Deze vakanties 

werden onlangs geëvalueerd met de teamleiders. Bij de opening van 

deze bijeenkomsten las ik een gedeelte uit Mattheus 25. Daar gaat het over 

het verschijnen van kinderen van de koning voor de Mensenzoon. Die zegt: 

‘Luister goed naar Mijn woorden: elke keer dat jullie iets goeds deden voor één 

van de gelovigen die hier naast Mij staan, deed je iets goeds voor Mij.’

Zie je het voor je?

Daar staan de vrijwilligers voor de Mensenzoon: Goed gedaan! Wat hadden 

jullie een waardevolle inbreng, om de vakantiedeelnemers een geweldige 

vakantie te bezorgen!

Zie je het voor je?

Daar staan de vakantiedeelnemers voor de Mensenzoon: Goed gedaan! Wat 

hebben jullie veel gegeven aan de vrijwilligers toen jullie samen op vakantie 

waren!

De vrijwilligers geven én ontvangen tijdens onze vakanties.

De vakantiedeelnemers ontvangen én geven tijdens onze vakanties.

Dit geeft weer waar Dit Koningskind voor staat. Samen zijn we kinderen van de 

Koning. Allemaal zijn we waardevol in Zijn ogen. Allemaal hebben we verschil-

lende vormen van beperkingen en allemaal hebben we de ander nodig. Als we 

verder kijken dan de beperking van de ander, zien we onze eigen beperking 

ook. Als we dat beseffen, dan geven we én ontvangen we van elkaar.

Dat is waardevol! 

Allemaal zijn we uniek, maar als kinderen van 

één Vader LEVEN we SAMEN!

Peter van den Enden
Directeur
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de denktank brussen gestart. Twee keer per 
jaar komen we (online) bij elkaar om te praten 
over de vragen en behoeften van brussen en 
hoe wij als organisaties hierin een rol kunnen 
spelen. Denk bijvoorbeeld aan thema’s als 
het overnemen van de zorgrol. Wil jij hierin 
meedenken en je ervaringen delen?

Meld je dan direct aan via 
info@ditkoningskind.nl

Geven en 
ontvangen

Column 
door Ineke van der 
Mijden: Borrelen

7

Uit de 
praktijk
Het verdriet achter 
de kinderwens 10

Dit Koningskind bedankt de volgende  
kerken/gemeenschappen voor hun bijdrage:

GKv: Aduard, Almere, Almkerk-Werkendam, Amersfoort-Emiclaer, Amersfoort-Zuid, 
Anna-Paulowna, Arnhem, Assen-Marsdijk, Assen-West, Axel, Barendrecht, Bedum, 
Bergentheim, Beverwijk, Bodegraven-Woerden, Breda, Brouwershaven, Buitenpost, 
Bunschoten-West, Capelle a/d IJssel-Noord, Capelle aan den IJssel-Z/W, Den Ham, 
Driebergen-Rijsenburg, Dordrecht, Dronten-Noord, Dronten-Zuid, Ede-Noord, Ede-
Zuid, Eindhoven, Eindhoven-Best, Emmen, Enschede-Noord, Enumatil, Ermelo, Gees, 
Goes, Gorinchem, Gouda, Groningen-Zuid/Helpman, Grootegast, Hardenberg-Baalder, 
Hardenberg-Baalder-Zuid, Harderwijk, Haren, Hoogeveen, Houten, IJsselmuiden, 
Kampen-Noord, Kantens, Katwijk, Krimpen a/d IJssel, Langerak (ZH), Leens, Leerdam, 
Leeuwarden, Leiden, Lelystad, Loenen-Abcoude, Lutten, Monster, Mussel, Nieuwerkerk 
aan den IJssel, Nijkerk-Oost, Ommen-West, Pijnacker-Nootdorp, Putten, Rijnsburg, 
Rotterdam-Noord/Oost, Rouveen, ’s Gravenhage-C/Scheveningen, ’s Hertogenbosch, 
Smilde, ’t Harde, Ten Boer, Ten Post, Terneuzen, Tiel, Uithuizen, Urk, Utrecht-Centrum, 
Venlo, Vollenhove, Voorburg, Waardhuizen, Waddinxveen, Wezep, Winsum, Winsum-
Obergum, Zaltbommel, Zeewolde, Zeist-De Bilt, Zevenbergen, Zoetermeer, Zuidhorn, 
Zuidlaren, Zuidwolde (DR), Zwijndrecht, Zwolle-Berkum, Zwolle-Centrum, Zwolle-Noord. 
CGK/NGK: Arnhem. CGK: Ermelo, Hengelo, Oud-Beijerland, Scherpenzeel, Stadskanaal. 
CGKv: Nijmegen. Gereformeerde Kerk: Ede e.o. NGK: Alphen aan den Rijn. NGK/GKv: 
Heerde/Epe. NGKv: Maastricht, Neede de Schakel, Nijverdal. Protestantse Gemeente: 
Dordrecht Dubbeldam.

!

kleur   3  -  2  -  kleur 

4
‘Opgroeien 
met Jolien 

is hartstikke 
leuk’

inhoudsopgave  • zelf opma-
ken

2    kleur

Jaargang 50, nummer 1, mei 2023
Verschijnt 3x per jaar | ISSN: 1871-5931
Oplage: 10.000 ex. | Lidmaatschap:
vanaf €30 per jaar, inclusief magazine Kleur
IBAN: NL49 SNSB 0908 2474 27

Centraal bureau en ledenadministratie
Postbus 85275, 3508 AG, Utrecht
Tel. 030-236 3788. Bereikbaar op ma t/m do
van 9.00 tot 12.00 en 13.00 tot 15:45 uur
info@ditkoningskind.nl 
www.ditkoningskind.nl

REDACTIE
Anne Mostert, Dit Koningskind

EINDREDACTIE
Janne Buursema, IDD • Zet in beweging
(idd.nu)

REDACTIESECRETARIAAT  
EN ADVERTENTIES
Tel. 030-236 3788 of info@ditkoningskind.nl

HULPVERLENING EN ADVIES
Voor informatie, advies, aanvragen hulp 
en ondersteuning. Bereikbaar op ma/tm do 
van 9.00 tot 12.00 en 13.00 tot 15.45 uur, 
tel. 030-236 3788, info@ditkoningskind.nl

STICHTING VAKANTIES DIT KONINGSKIND
Tel. 030-236 3780. Bereikbaar op
ma /tm do van 10.00 tot 12.00 
en 13.00 tot 15.00 uur
IBAN: NL84 RABO 0364 2828 19
vakanties@ditkoningskind.nl,
www.vakantiesditkoningskind.nl

ONTWERP IDD • Zet in beweging (idd.nu)
DRUK Drukkerij Verloop, Alblasserdam
FOTO OMSLAG Willem Jan de Bruin

LEESBEPERKING
Kleur is voor mensen met een leesbeperking
gratis verkrijgbaar in gesproken vorm. Meer
informatie: Christelijke Bibliotheek voor 
Blinden en Slechtzienden (CBB), tel 0341 
565 477, klantenservice@cbb.nl 

GIFTEN
Giften kunt u overmaken op IBAN
NL49 SNSB 0908 2474 27, o.v.v. ‘Gift’.  
Wie de vereniging testamentair wil 
gedenken, kan dit als volgt doen:  
Ik legateer €… vrij van kosten aan  
Dit Koningskind, te Utrecht

ANBI
Dit Koningskind is door de 
Belastingdienst aangemerkt als 			 
ANBI. Giften aan Dit Koningskind
zijn aftrekbaar van het belastbaar
inkomen.

De jongeman 
     met de mooie     
  bruine ogen

Konings-
koppels

Dit Koningskind wil alle 124 kerken/gemeenschappen bedanken  
die ons werk het afgelopen jaar hebben gesteund met een gift. 

Het was een echt feest. Leerlingen die een event organi-

seerden voor mensen met een beperking (zijn er trouwens 

mensen zonder beperking?). Geweldig om inspanning en 

ontspanning te combineren in een mooie ontmoeting.

En daar zat hij, de jongeman met de mooie bruine ogen. Hij was er 

en hij werd gezien. En sterker nog, hij droeg bij! Een waardevol mens 

met een beperking die ervoor zorgde dat anderen konden genieten 

van het event. Wat een bijdrage!

Wij vieren dit jaar ook feest omdat onze vereniging 50 jaar 

bestaat. Velen hebben in de afgelopen jaren een bijdrage geleverd. 

Als vakantiedeelnemer of vrijwilliger, als iemand die deelnam aan 

ontmoetingen óf degene die de ontmoeting organiseerde. Wat is het 

waardevol om zo samen te leven. Met dankbaarheid denken we te-

rug aan het ontstaan van de gezinsvervangende tehuizen, nu Sprank 

woonlocaties. Ook zij bestaan 50 jaar. 

Een feestje vieren kost geld. In deze Kleur merkt u dat we veel meer 

advertenties hebben dan anders. Dank aan deze sponsoren die met 

hun bijdrage ons jubileum tot een feestje maken!

Terug naar de jongeman met de mooie bruine ogen, we waren dank-

baar voor zijn aanwezigheid. Zo zijn we ook dankbaar voor iedereen 

die betrokken is bij ons werk door gebed, praktische ondersteuning, 

financiële bijdragen en waarderende woorden. Dat hebben we nodig!

Ons fundament ligt bij onze hemelse Vader. 

Hij ziet ons één voor één. Hij heeft ons aan 

elkaar gegeven omdat we niet zonder elkaar 

kunnen. Samen….in de naam van Jezus! 

Peter van den Enden

directeur

Het bestuur van Dit Koningskind nodigt haar leden van harte uit voor de ledenvergadering op  
D.V. 16 november 2023. Aan de orde komen de begroting en het Jaarplan van 2024. Aansluitend is  
er een vrijwilligersborrel. Meer informatie over tijd en locatie volgt z.s.m. Wilt u (online) deelnemen aan  
de ledenvergadering? Dan horen we dat graag via info@ditkoningskind.nl of 030-2363788.

Uitnodiging ledenvergadering
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Voor oud-coördinator Yvonne Dik (70) uit Nieuwe-
gein waren de vakanties van Dit Koningskind 29 
jaar lang haar lust en haar leven. Ook vrijwilliger  
Janny Hoving (69) uit Tynaarlo is verknocht aan  
de vakanties. In 2022 ging ze voor de dertigste  
keer mee. “Het is verslavend.”

van kampen  
tot vakanties

Yvonne kwam in 1989 in dienst bij Dit 
Koningskind als coördinator voor destijds 
nog de vakantiekampen. Ze wist wat ze 

kon verwachten, want ze was al sinds de jaren 
zeventig vrijwilliger en zat in de vakantiecom-
missie. Vooral in het begin waren de kampen vrij 
eenvoudig, vertelt ze. “De bestemming was toen 
altijd Putten. Er was een vaste groepsruimte met 
slaapzalen en stapelbeden. In die tijd waren de 
groepen nog vrij groot en hoefden we niet zelf te 
koken. Vlak voor we aan tafel gingen, kregen we 
een karretje met eten.”

Veel veranderd
Door de jaren heen veranderde er veel. De kijk op 
mensen met een verstandelijke beperking werd 
volgens Yvonne anders en dat werkte door bij 
Dit Koningskind. “Onze vakantiekampen werden 
echte vakanties. Met deelnemers in plaats van 
gasten. Met begeleiding in plaats van leiding. We 
boden ook steeds meer leeftijdsgebonden vakan-
ties aan en breidden het aantal bestemmingen 
sterk uit. We gingen buitenlandreizen en vliegva-
kanties organiseren. Waar we konden, probeer-
den we in te spelen op de wensen van  
de deelnemers.”

Met tenten naar het buitenland
Zo was de eerste kampeervakantie naar het bui-
tenland op verzoek van een groep lichamelijk be-
perkte deelnemers. Ze wilden graag een keer een 
beetje cultuur opsnuiven. In hotels overnachten 
bleek te duur, daarom gebruikte Yvonne voor deze 
reis tenten die in de kelder van het oude kantoor 
van Dit Koningskind in Amersfoort lagen opgesla-
gen. “Later mocht ik, tot de militaire dienstplicht 
verdween, grote legertenten gebruiken. We leen-
den schoolbusjes en haalden daar de stoelen uit 
om die loodzware tenten in te vervoeren.”

Weet nog alle postcodes
Oud-coördinator Yvonne kijkt met veel liefde 
terug op haar werk. “Sommige vrijwilligers en 
deelnemers maakte je zo vaak mee, dat werden 
vrienden. Ik vond het heerlijk dingen te regelen, alle 
vakantieplekken van tevoren te controleren. Door 
mijn enthousiasme en via mond-tot-mondreclame 
kwamen er altijd mensen op mijn pad die voor en 
achter de schermen wilden meehelpen. Toen ik bij-
voorbeeld in Nieuwegein kwam wonen, sloot ik me 
aan bij een kleine Gkv-kerk. Niemand kende daar 
de vereniging, maar binnen twee weken werkte 
iedereen in de gemeente voor Dit Koningskind.”

Best spannend
Ook vrijwilliger Janny Hoving is niet te stuiten. In 
2000 ging ze voor het eerst mee met een reis van 
Dit Koningskind. “Mijn man is boer en moet vooral 
in de zomer hard werken. Dan is het altijd druk 
op het land. Hij kon dus in die tijd moeilijk weg en 
zei tegen mij: ‘Ga maar gewoon, wij redden het 
wel.’ Als ik eerlijk ben: die eerste vakantie vond ik 
best spannend. Ik kwam doodmoe terug, omdat 
ik constant op mijn tenen had gelopen. Ik had 
het idee dat alles vooral leuk moest zijn. Pas later 
dacht ik: waarom leg ik mezelf zo’n druk op? Doe 
gewoon zoals je thuis ook doet.”

Verrijkt je leven
Inmiddels heeft Janny er dertig vakanties opzitten. 
Twintig in het buitenland, tien in Nederland. Ze 
heeft zoveel prachtige herinneringen. “Ik denk aan 
het klimmen met deelnemers over de kalksteen-
rotsen in Tjechië. Een boottocht bij Terschelling 
toen we als piraten verkleed het water opgingen. 
Een bonte avond waarbij een meisje vroeg of ik 
als oud-turnster een spagaat wilde doen. Of die 
keer dat we in Haule naar de kerk gingen en de 
predikant uitnodigden om koffie te komen drinken. 
Die man zat uren bij ons en vergat zijn volgende 
kerkdienst. Onze gasten vonden dat geweldig. 

Meegaan met de vakanties heeft haar leven 
verrijkt. “Je doet iets voor een ander en dat doet 
jezelf ook goed. Je merkt hoe mensen het hele 
jaar uitkijken naar een vakantie. Het betekent 
zoveel voor onze deelnemers.”  

TEKST MARIËTTE WOUDENBERG

 “�Sommige vrijwilligers  
en deelnemers maakte 
je zo vaak mee, dat  
werden vrienden.” 
YVONNE DIK 

50 JAAR DIT KONINGSKIND

Vakanties



1978

2022

1980

1983

1974

Herinneringen en     
hoogtepunten

1998

Vereniging Dit Koningskind wordt opgericht ter ondersteuning van gereformeerde mensen met een beper-king, hun ouders en vrienden.

De eerste vakantie van  

Dit Koningskind

Zuster Zijp en mevrouw.  van de Velde op kantoor

Opening van het eerste  
gezinsvervangende tehuis 
(GVT) ‘’De Regenboog’’   

in Hardenberg

Opening GVT ‘’De handpalm’’  

in Berkel en Rodenrijs 10-jarig jubileum 
in Spakenburg

Brussendag Staffunctionaris Piet van den Enden krijgt tijdens zijn afscheid een fiets cadeau

Algemene leden-
vergadering

Alle Veltman tijdens het 
25-jarig jubileum met 
als thema ‘’Circus’’

Op vakantie met de  
‘’Handicamper’’

Vakantie in  
Ouderkerk aan  

den IJssel

50-jarig jubileum! 

1976

1997

1993

1987

Hogeschooldag 
in Kampen
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24 februari 1973

1988

24 februari 2023

Plakboek

2000
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Een leven lang  
       liefde voor  
  Dit Koningskind

     Een klik    
  vanaf het 
     eerste begin

Henk en Geke Fernhout noemen 
zichzelf een echt Koningskindstel. 
Allebei waren ze vrijwilliger voor Dit 
Koningskind toen ze elkaar tijdens 
een van de vakanties in Wijk aan 
Zee leerden kennen. Na ruim een 
jaar optrekken als goede vrienden, 
sloeg de vonk over. En ook hun lief-
de voor Dit Koningskind bleef. Een-
maal getrouwd en een aantal kinde-
ren rijker gingen ze nog steeds mee 
met vakanties van Dit Koningskind. 
“De meiden van de groep vonden 
het geweldig om met onze kinderen 
in de buggy te wandelen.” 

TEKST MARTINEKE POPPE

Geke: “Ik zat in het onderwijs 
en had dus lange school-
vakanties. Daarmee kon ik 

best iets betekenen voor anderen, 
vond ik. Omdat ik een groot hart heb 
voor kinderen met een beperking, 
meldde ik me aan als vrijwilliger voor 
Dit Koningskind. Ik ging al een aantal 
jaar mee als begeleider, toen ik Henk 
tijdens een vakantie van Dit Konings-
kind ontmoette. We hadden meteen 
een klik.” 

Henk: “Misschien herkenden we 
wel iets in elkaar. Ook ik ben een 
echt mensenmens en was na mijn 
eerste vakantie als begeleider bij 

Dit Koningskind meteen verkocht. 
Een vakantie met Dit Koningskind is 
voor ons puur genieten. De sfeer is 
ongedwongen en vrolijk en we delen 
het geloof op een mooie, oprechte 
manier.”

Dit Koningskind bleef altijd een deel 
uitmaken van hun leven. Geke:  
“Onze liefde voor dit Koningskind 
sloeg zelfs over op onze kinderen. 
Van onze drie zonen is één een aan-
tal jaren mee geweest als begeleider, 
de ander een keer als kok. En samen 
met mijn dochter Fjia begeleid ik al 
tien jaar dezelfde groep. Henk gaat 
momenteel niet mee, maar misschien 

pakken we de begeleiding samen 
weer op als we met pensioen zijn.”
Henk: “Dit jaar viel de vakantie 
van Geke en Fija samen met onze 
vijfendertigjarige trouwdag. Kom het 
gewoon hier vieren, stelde de kok 
voor. Zo gezegd, zo gedaan. De zon-
dagse samenkomst kreeg het thema 
‘Feest’, de vakantiegangers hadden 
mooie kleren mee, we hebben ge-
zongen en lekker gegeten. Het was 
ontroerend mooi.” 

Geke: “Ook onze eigen kinderen zei-
den: “Jullie hadden geen betere plek 
kunnen bedenken om jullie trouwdag 
te vieren!”  

‘�Een vakantie met Dit 
Koningskind is voor ons 
puur genieten’

In de zomer van 1991 besluit Elske om 
voor het eerst mee te gaan op een va-
kantie met Dit Koningskind. Tijdens de 
kennismakingsdag leert ze Jan-Pieter 
kennen, haar teamleider. Er is meteen 
een klik en ook na de vakantie blijft het 
contact tussen de twee goed. Ze krij-
gen een relatie, gaan jarenlang mee als 
hoofdleiding, trouwen en krijgen vier 
zonen. Samen blikken ze terug op 7 jaar 
vakanties met Dit Koningskind.

TEKST ANNE MOSTERT

Elske: ‘’Ik kan mij de eerste vakantie 
nog goed herinneren. Ik had net de 
opleiding verpleegkunde afgerond 

en ging mee met een vakantie naar Maas-
bree voor mensen met een lichamelijke 
beperking. De meeste deelnemers hadden 
dag en nacht intensieve zorg nodig. 
Jan-Pieter hielp mij daar vaak bij waardoor 
onze band al snel hecht werd’’. 

Maar niet alleen de band tussen vrijwil-
ligers was hecht. Jan-Pieter: ‘’Tijdens 
zo’n week groei je als groep dicht naar 
elkaar toe, de beperking valt dan even 
weg. Het is net alsof je gewoon met een 
groep vrienden op vakantie bent’’. Het 
geloof speelt ook een belangrijke rol in die 
saamhorigheid, vertelt Elske. ‘’Je ontmoet 
elkaar als kinderen van God. Voor Hem 
zijn we allemaal gelijk en zo hebben wij dat 
ook mogen ervaren tijdens de vakanties’’. 

Al pratend halen ze de ene na de ande-
re herinnering boven. ‘’Weet je nog die 
kampeervakantie in Engeland?’’ begint 
Jan-Pieter. ‘’Er was slechts één gehan-
dicapten douche op de camping, dat 
betekende dus ‘s ochtends sprinten om er 
als eerste te zijn. De deelnemers vonden 
het prachtig en crosten met hun rolstoelen 
het veld over. Soms ging het zo hard dat 
er een rolstoel omviel, dan lagen ze al he-
lemaal dubbel van het lachen. Snel kropen 
ze er weer in en gingen ze verder. Ik zal 
die verbaasde gezichten van de andere 
campinggasten niet snel vergeten’’.

Wanneer het stel in 1998 in verwachting 
is van hun eerste kind stoppen ze met 
het vrijwilligerswerk, maar blijven ze wel 
verbonden met de vereniging. Jan-Pieter 
is zelfs een aantal jaren actief geweest als 
bestuurslid, waarvan de laatste 3,5 jaar als 
voorzitter. ‘’Hoe leuk is het dan om nu te 
zien dat onze oudste zoon en zijn vrouw 
ook meegaan als vrijwilligers.’’  

Koningskoppels

’�Tijdens zo’n week groei je als 
groep dicht naar elkaar toe, de 
beperking valt dan even weg.’
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Ohmweg 31

2952 BD Alblasserdam

078 691 28 99

info@verloop.nl

www.verloop.nl

Balans Automatisering  
feliciteert Dit Koningskind 
met haar jubileum!

Balans Automatisering
De Kronkels 4
3752 LM Bunschoten - Spakenburg
Tel.  033-2986006
info@balansit.nl
www.balansit.nl

ICT uitbesteden? Vast, flex of in de cloud, inclusief de 
thuiswerkers. Wij zorgen dat jij door kunt werken.

 Van harte!

Wij zijn vereerd Dit Koningskind tot onze klanten te 
mogen rekenen en zien uit naar verdere samenwerking 
in de komende jaren.  

Zoek je een baan in de IT, neem dan contact op!
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hun kind in een tehuis. Het was dan ook een 
heuglijk feit toen het bericht van het ministerie 
kwam dat we drie gezinsvervangende tehuizen 
mochten bouwen.”

Hot naar her
Ook de kinderen Van den Enden werden be-
trokken bij het werk. Peter: “Dan reden we wel 
eens van hot naar her om spelmateriaal voor de 
vakantieweken te bezorgen. Mijn zussen en ik 
werden soms op het laatst opgeroepen als er nog 
teamleiding nodig was. Sommige mensen denken 
dat het lastig is om met mensen met een beper-
king op vakantie gegaan, maar ik weet dat het 
voor mensen die het toch doen, verslavend is. Het 
zijn feestelijke weken met watergevechten, polo-
naises en veel plezier. Het is het hoogtepunt van 
het jaar voor de vakantiedeelnemer! Bovendien… 
als begeleider van vakanties geef je niet alleen, 
maar je ontvangt ook van de deelnemers……
bijvoorbeeld een enthousiaste omhelzing of een 
dankbare glimlach.”

Van binnenkerkelijk naar breed
In vijftig jaar tijd is het nodige veranderd, maar het 
belangrijkste blijft. Peter: “Het gaat nog steeds om 
mensen met een beperking, hun familie en hun 
omgeving. De kerk hoort daarbij: hoe kunnen we 
mensen met een beperking daar ondersteunen en 

hun belangen behartigen. Wat wél is veranderd: 
vroeger waren de leden vrijgemaakt, nu zijn ook 
andere christenen lid.”
De leden veranderen, merkt ook Dit Koningskind. 
Peter: “Mensen blijven tegenwoordig niet per defi-
nitie hun hele leven lang lid van een vereniging. Het 
is een waardevolle zoektocht om wat er nu nodig 
is in kaart te brengen. We willen weer zichtbaar 
zijn in het land en in geloofsgemeenschappen. Dat 
gebeurt bij ontmoetingen op locatie én digitaal bij 
webinars en bijeenkomsten. Zo zijn we in gesprek 
met onze achterban en peilen we de behoeften.  
We bezoeken ook predikanten en kerkenraden 
om hen bewust te maken van het feit dat in élke 
gemeente mensen met een beperking zijn. Daar-
naast geven we gastlessen op scholen en vragen 
we de leerlingen om een event te organiseren voor 
mensen met een beperking, zodat de jongeren er-
varing opdoen met het omgaan met mensen met 
beperkingen. Zo komen we samen in beweging.” 
Peter staat nu drie jaar aan het roer. Hij kampt 
zelf met een reumatische aandoening waardoor 
hij in het dagelijks leven beperkt wordt. Daar-
door is hij extra gedreven goede dingen te doen 
voor de doelgroep.  “Mensen met en zonder een 
beperking zijn voluit kinderen van God. Jezus zag 
iedereen. Ook mensen met een beperking en hun 
omgeving. Zo willen wij samen vereniging zijn en 
oog hebben voor elkaar.”  

In een gemakkelijke stoel bij het raam vertelt 
vader Piet met veel genoegen over Dit Ko-
ningskind en zijn motivatie om zich in te zetten 

voor de vereniging. “Mijn jongste zus Annie was 
verstandelijk gehandicapt, zoals we dat toen 
noemden. Annie vroeg de aandacht en was 
duidelijk aanwezig. Het gehandicapte leven, daar 
was ik dus mee opgegroeid. We zijn daarom 
direct lid geworden in 1973 bij de oprichting van 
Dit Koningskind. Bij mijn zus had ik gemerkt dat 
ze hulp nodig had om haar weg te gaan in het 
leven. Daarom vond ik het belangrijk om ook voor 
mijn mede-gelovigen met een handicap tot een 
hand en een voet te zijn. Omzien naar elkaar en 
hulp bieden waar dat nodig was. Toentertijd waren 
gehandicapte mensen veel minder in beeld, ook 
in de kerk. Ze zaten op de achterste bank, zeg 
maar.”
Peter herinnert zich de persoonlijke betrokkenheid 
van zijn ouders bij mensen met een beperking 
goed. “Bij ons thuis kwamen regelmatig mensen 
met een beperking over de vloer. Een van hen 

bleef vaak lang plakken. Als tiener vond ik dat wel 
irritant, maar het was ook gewoon zo.”

Van Groningen naar Amersfoort
Als Van den Enden in 1978 een advertentie in 
het Nederlands Dagblad leest, solliciteert hij als 
staffunctionaris. “Dat gesprek liep als een trein. De 
volgende morgen, ik was nog nauwelijks wakker, 
belde de directrice dat ik benoemd was.” Die 
benoeming betekent een forse verandering voor 
het hele gezin. Ze moeten van Groningen naar 
Amersfoort verhuizen. 
Van den Enden: “Een groot deel van mijn tijd 
besteedde ik aan het organiseren van vakanties 
en het oprichten en bezoeken van de afdelingen 
in het land. Verder boden we individuele hulp aan 
ouders. Ik sprak op thema-avonden en we pro-
beerden kerkenraden na te laten denken over de 
plek van gehandicapten in de gemeente. De éne 
avond zat ik in Appingedam en de andere avond 
in Zeeuws-Vlaanderen. Ik ging het hele land door.
Mensen hadden ook behoefte aan een plek voor 

“Iedereen doet mee op zijn eigen plaats. Dat ideaal, daar hebben 
we een steentje aan mogen bijdragen.” De ogen van erelid Piet 
van den Enden (90) glimmen als hij vertelt over zijn verbonden-
heid met Dit Koningskind. Al vanaf het allereerste begin is hij lid, 
samen met zijn vrouw. Jarenlang werkte hij als stafmedewerker 
bij de organisatie. Nu is ook de tweede generatie betrokken: 
sinds drie jaar is zoon Peter (59) directeur van de vereniging. Tijd 
voor een terugblik en vooruitblik met beide mannen. 

TEKST INGE-MIRJAM BOSVELD

 ‘Mensen met  
           en zonder een  
      beperking zijn  
voluit kinderen van God’

Interview

‘’�Jezus zag iedereen. Ook 
mensen met een beperking 
en hun omgeving’’
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Hieronder ziet u het team van Dit Koningskind. Van links naar rechts: 1 José Roos (vakantiecoördinator),  

2 Peter van den Enden (directeur), 3 Ilona van Breugel (marketing & communicatie coördinator),  

4 Wietske Boersma (Management assistente), 5 Bonna van der Wijngaard (consulent), 6 Ineke van der Mijden  

(secretaresse), 7 Anne Mostert (marketing & communicatie medewerker), 8 Rianne Pontier (Coördinator CRM  

en ledenadministratie), 9 Hans van der Mijden (relatiemanager kerken), 10 Martine van der Burg (consulent), 

11 Elien van der Vlist (vakantiecoördinator). *Ontbrekend op de foto: Anita Kamminga, projectleider

Gefeliciteerd met het 50-jarig jubileum  
namens het team van Dit Koningskind!

Hiep hiephoera!
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Ton van Vliet
lid van Dit Koningskind  

Dit Koningskind is voor ons hele gezin waardevol gebleken. Mijn vrouw Ingeborg volgt de bijeenkomsten voor vrouwen met autisme, zelf heb ik deelgenomen aan een inspirerende online cursus voor mannen met een partner met autisme. Erg blij zijn we met de zeer goede bijstand in een moeilijke  kwestie met onze zoon Vincent. Hij is verstandelijk beperkt en heeft autisme.

Mijn wens: Ik noem Dit Koningskind een organisatie die lof verdient en ik wens hen veel heil en zegen toe. In de hoop dat  de vereniging zowel fysiek als online actief blijft.

Dit Koningskind

Lid aan het woord

Waling de Jong
Vakantievrijwilliger

Een vriend haalde me over en mijn 
eerste vakantie als vrijwilliger werd 
Texel, met mensen met een lichamelijke 
beperking. Een geweldige ervaring met 
een super team, daar heb ik het “virus” 
opgelopen en dat is niet meer wegge-
gaan. De openheid die daar ontstond 
raakte me. Wij mochten de gevraagde 
zorg bieden. Elk jaar kijk ik uit naar de 
jaarlijkse bijeenkomst, geweldig die 
reünie. Dan besef je weer voor wie en 
waarom je het doet.
Er is zoveel te vertellen, ik kan het ieder-
een aanbevelen om mee te gaan. Niet 
alleen wanneer je 18 bent maar voor 
elke leeftijd. Goede tip: in veel gevallen 
kun je bijzonder verlof krijgen. 

Mijn wens: Blijf doorgaan, al is het 
soms moeilijk om vol te houden. 
Samen met ons kunnen mensen 
met een rugzak/beperking meer.

Roel Meijer
Predikant te Meppel en bestuurslid  

van Dit Koningskind

Mijn ouders waren lid en in mijn werk als predikant 

kom ik veel situaties tegen rondom beperking. Luiste-

rend naar verhalen van mensen die met beperkingen 

te maken hebben, houd ik mijzelf een spiegel voor: 

wat zijn mijn mogelijkheden en beperkingen? Die laat-

ste merk ik soms maar al te goed! Hoe ga ik er mee 

om? Hoe kunnen we elkaar tot zegen zijn? Geweldig 

om te doen vind ik de Ontdekzondag, aangepas-

te diensten en persoonlijke ontmoetingen: samen 

zoeken naar Gods liefde, zijn weg voor ons. En ook 

de samenwerking met de andere bestuursleden en 

alle medewerkers die zich fantastisch inzetten! Dit 

Koningskind is niet alleen als plek van ontmoeting 

waardevol maar kan ook uitdagen om naar onszelf 

te kijken en naar hoe we kerk zijn en wat daarin 

gelijkwaardigheid betekent. Er liggen zoveel kansen 

en mogelijkheden. Ik hoop van harte dat nog veel 

mensen dat leren zien en er gebruik van maken. 

Mijn wens: Ik hoop dat we over 5 jaar samen 

Jezus meer hebben leren kennen in de ma-

nier waarop Hij echte verbinding aangaat 

met ieder mens met alle beperkingen en 

mogelijkheden en dat we Hem daarin steeds 

meer volgen. 

Reinie Doorn
Betrokken vanaf het 
allereerste begin
	
Omdat er behoefte was aan een 
eigen plek voor mensen met een 
beperking werd er een vergadering 
bijeengeroepen en zo stond ik aan 
de wieg van Dit Koningskind. Die 
eerste vergadering was indrukwek-
kend, mensen met hetzelfde doel. 
Ook mensen die zelf geen kind met 
een beperking hadden maar wel de 
noodzaak van een eigen plek zagen. 
Een professionele organisatie binnen 
de GKV. Ik zie haar nog zo voor me: 
de oude moeder, helemaal in het 
zwart, opkomend voor haar kind, voor 
een gezinsvervangend tehuis. Ik nam 
plaats in het bestuur en rammelde op 
de typemachine de brieven naar de 
diaconieën met het verzoek om geld. 
Zelf was ik voor ons gezin blij met de 
contactpersonen: even oppassen, 
omkijken naar de andere kinderen.
Het is geweldig dat je met vragen, 
in elke fase van je leven, bij Dit 
Koningskind terecht kunt. En zeker 
bij achteruitgang, daar waar levend 
verlies zo sterk naar voren komt: je 
kind kan steeds wat minder, je verliest 
steeds iets meer van hem of haar. En 
wees je bewust van het feit dat je het 
niet alleen hoeft te doen. Daar helpt 
Dit Koningskind je graag bij.

Mijn wens: Er zit beweging in,  
hou dat vast. Want er is nog 
zoveel te doen!

Els Cappers
Een moeder met  
vertrouwen in Dit Koningskind

De oppas wees me op begeleide vakanties. Ik ontdekte een 
gedegen en goed georganiseerde vereniging. Bastiaan gaat al 
12 jaar mee met Dit Koningskind. Dat heeft vanaf het eerste mo-
ment vertrouwd gevoeld: ik zwaai hem met een gerust hart uit.
Als lid ontvang ik de Nieuwsbrief met de agenda en zo volgde ik 
enkele webinars. Dat is een uitkomst en ik hoop dat die blijven! 
Ook al zijn onze kinderen verschillend, toch is er contact geble-
ven met een ander echtpaar. De herkenning en de erkenning zijn 
onbetaalbaar!
De vakanties blijven het hoogtepunt. Bastiaan heeft het geweldig, 
hij gaat het liefst twee keer. Wij brengen hem weg en knopen er 
soms een vakantie aan vast. Graag maak ik  reclame voor de 
Vakanties en ik wijs de mensen ook op de gespreksgroepen  en 
de webinars.

Mijn wens: Dat meer jonge(re) mensen zich  
aanmelden als vakantievrijwilliger.

Aanwezig bij de eerste vergadering of nog maar net lid. Al jaren actief 
als vakantievrijwilliger of je kind vol vertrouwen mee laten gaan. We 
vroegen een paar leden wat hen raakte in de afgelopen jaren en wat 
hun wens is voor Dit Koningskind. 

TEKST: INEKE VAN DER MIJDEN

raakt!
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HPB2022 SOLO
GELUIDDICHTE CABINE - DUITSE KWALITEIT
LEVERBAAR VANAF € 4.639,00 EXCL. BTW

Meer focus

Nu te beleven in onze showroom!
Bekijk dit product op www.vronline.nl/

Eindelijk rust op
kantoor

 
Van Rietschoten Office Point - Bijdorp oost 38, 2992 LA, Barendrecht

Trineke ten Have 
Lid van Dit Koningskind

Voor mij begon het met een oproep in het kerkblad 

van de CGK in Zwolle: een contactdag voor vrouwen 

met autisme. Daar ben ik naar toegegaan. De afge-

lopen jaren is mij vooral de warme sfeer tijdens deze 

ontmoetingsdagen bijgebleven: je bent veilig en on-

voorwaardelijk geaccepteerd.Je ondergaat een warm 

bad in het aanvaarden van jezelf door de ander. Je 

bent geliefd en gezien als mens.Dit Koningskind zet 

de individuele mens in Gods glorie vanuit Zijn genade 

en handelt daar ook naar.

Mijn wens: Een blijvende bewustwording en 

groeiend verlangen om dichter bij Hem te 

zijn, om zo de professionele activiteiten van

Dit Koningskind uit te kunnen breiden.

Mw G. Colijn
Lid van Dit Koningskind

Vijftig jaar geleden werd je via de kerk al 
gauw lid van een christelijke organisatie, 
een goed doel. Nu ben ik al vijftig jaar 
lid van Dit Koningskind! Het is noodza-
kelijk dat mensen met een beperking 
christelijke ondersteuning ontvangen 
en ik hoor dat mensen genieten van de 
georganiseerde vakanties. 

Mijn wens: dat Dit Koningskind 
nog lang zo mag blijven werken, 
het is van belang!.

Pastoraal

Het verhaal dat ik Dennis* vandaag zie vertellen is altijd hetzelfde. ‘Zie vertellen’, 
want hij communiceert in gebarentaal, omdat hij doof is. Hij woont al heel lang op 
deze plek. Het is een Forensisch Psychiatrische Kliniek met meer dan 200 bewo-

ners. Een deel van hen heeft TBS.

Dennis heeft al veel medebewoners zien komen en gaan. Velen kwamen ook weer terug 
en gingen opnieuw. Want je leven weer opbouwen gaat (heel) vaak met vallen en op-
staan…Maar voor Dennis is de kans dat hij hier ooit weg mag nihil. Hij zal zijn leven lang 
hier moeten blijven. Hij kan niet zonder intensieve begeleiding. En daar is hij het volstrekt 
mee oneens! Hij wil dolgraag weg. Uitvoerig vertelt hij me hoe sterk hij verlangt naar 
vrijheid. En dan wil hij graag een relatie én een baby. Dat lijkt hem geweldig! Ik luister naar 
hem. Door te luisteren kan hij zijn frustraties kwijt en dat lucht hem sowieso op.
Tegelijk heb ik met hem te doen. Hij is er zelf van overtuigd dat hij zelfstandig kan wonen 
en begrijpt niet waarom dat onmogelijk is…Deze man mist zóveel! Ik kan zijn situatie niet 
veranderen. Luisteren doet al veel goed. Maar ik zou hem zo graag een beetje licht willen 
geven in zijn donkere situatie.

Ik moet denken aan Kerst en bid in stilte om een tip van Boven…En die komt gelukkig 
ook. Ik vertel Dennis over Kerst: Jezus kwam naar ons toe als baby in een kribbe. Hij léék 
machteloos. Maar Hij was machtig. Zijn macht is echter geen gewone macht: Hij kwam 
met de macht van Zijn liefde.

Dat kan dus ook: machteloos zijn en tegelijk machtig, door de kracht van de liefde. Zó 
wil Jezus ook jou nabij zijn en helpen… Ik wacht even en zie dan een enorme stralende 
glimlach op Dennis’ gezicht verschijnen, zó blij is hij. De boodschap komt binnen. Terwijl 
ik naar hem kijk, krijg ik kippenvel: ik zie en voel hoe hemel en aarde elkaar hier raken. Het 
Licht schijnt in de duisternis…

*vanwege privacy redenen is deze naam fictief

 

Martin Visser is gebarendominee bij het  
Interkerkelijk Doven Pastoraat (IDP).  
Hij spreekt in verschillende gemeentes in  
Noord-Oost-Nederland. Hij is getrouwd en 
vader van vier kinderen.

De macht van de

liefde
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stichtingsprank.nl/jubileum-50-jaar

Sprank feliciteert Dit Koningskind met haar gouden jubileum! 
We zijn dankbaar dat we samen al 50 jaar klaar mogen staan 

voor mensen met een beperking. 

Beter Uit feliciteert Dit Koningskind
met hun 50-jarig bestaan!

www.beter-uit.nl

Beter Uit voert als reispartner de reizen van de Koningskind 
uit. We zijn dankbaar op deze manier deel te kunnen zijn 

van het prachti ge werk van Dit koningskind.
Wilt u ook op reis met uw eigen groep, gemeente of 

bedrijf? Wij helpen u graag!
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len groeien in de diversiteit van onderwerpen die 
we aanbieden, maar met behoud van de veiligheid 
en geborgenheid van een kleine groep. 
Onze steun wordt ook zichtbaar in de vakanties 
die wij organiseren. Die glimlach van deelnemers 
én vrijwilligers aan het einde van de week, daar 
doen we het voor. Sinds een aantal jaar zijn we 
actief bezig om meer jonge vrijwilligers te werven. 
Zo combineren we een nieuwe generatie met de 
vertrouwde en ervaren generatie vrijwilligers die 
al jarenlang met ons optrekken. Wij geloven dat 
deze combinatie niet alleen ontzettend waardevol 
is, maar ook nodig voor het voortbestaan van de 
vakanties. Daarnaast zoeken we naar mogelijk-
heden om meer variatie aan te brengen in ons 
vakantieaanbod, zoals nieuwe bestemmingen en 
themavakanties. 
Een ander aandachtspunt is de betaalbaarheid. 
‘’Kosten zouden geen belemmering moeten zijn 
voor mensen met een beperking om op vakantie 
te gaan. Toch zien we het helaas met regelmaat 
gebeuren. Teleurgestelde ouders die ons opbellen 
omdat ze het financiële plaatje niet rond krijgen. 
Dat moet anders kunnen. We gaan op zoek naar 
vakantievrienden die dit mogelijk willen maken’’.

Stimulans
“Er is nog veel te winnen als we kijken naar de 
manier waarop we als samenleving omgaan met 
beperkingen. Geloofsgemeenschappen spelen 
daarin wat ons betreft een belangrijke rol. We 
willen kerken ondersteunen in hun zoektocht naar 
het samen kerkzijn door met ze in gesprek te 
gaan, toerusting te bieden en praktische hand-
vatten aan te reiken. De komende jaren gaan we 
meer investeren in deze gesprekken en contacten 
met kerken. Wie weet bestaan er dan straks geen 
‘aangepaste kerkdiensten’ meer, maar kunnen 
we het gewoon de kerkdienst noemen. Hoe mooi 
zou dat zijn?
Een andere belangrijke groep waar we ons op 
richten zijn jongeren. Er wordt immers niet voor 
niets gezegd dat jongeren de toekomst zijn. Daar-
om werken wij graag samen met scholen, zodat 
we niet alleen nu impact hebben maar ook straks 
in de toekomst. Ons doel is om jongeren te leren 
wat het leven met een beperking inhoudt en hoe 
we elkaar daarin kunnen aanvullen. Dit doen we 
bijvoorbeeld door gastlessen te geven en samen 
met scholieren events te organiseren voor mensen 
met een beperking. Onze droom is dat deze 
lessen een vast onderdeel worden binnen het 

onderwijs. Maar tot het zover is reizen wij graag 
het land door om samen met scholen deze toffe 
projecten te doen”.

Iedereen doet mee op zijn eigen plaats
“Dat wilden we en dat willen we nog steeds. Een 
waardevol leven voor ieder van ons, waarin we 
samen dit leven leven. Omdat God ons aan elkaar 
geeft, Hij is onze bron en brandstof’”.  

“We zijn allemaal volwaardige kinde-
ren van God, dat was en is altijd 
ons uitgangspunt geweest. Tot 

op de dag van vandaag zie je dat terug in alles 
wat we doen. Van vakanties waarbij deelnemers 
en vrijwilligers mogen geven en ontvangen tot 
gespreksgroepen waarin we elkaar mogen vinden 
in onze kwetsbaarheid. Wat een historie, wat een 
herinneringen. We mogen met dankbaarheid terug 
kijken maar weten ook dat er nog veel te doen is’’.

Waarom hebben we energie in dit werk gestoken? 
Waarom zijn we lid? In de afgelopen 50 jaar is er 
niet alleen veel veranderd bij Dit Koningskind maar 
ook in onze samenleving. ‘’We leven in een tijd 
waarin veel maakbaar lijkt te zijn. We denken dat 
we overal wel een oplossing voor hebben of kun-
nen vinden. Heb je een beperking? Dan wordt het 
opeens ingewikkeld en ben je ‘anders’. Complexe 
situaties en vraagstukken zijn niet zomaar op te 
lossen, die vragen tijd en aandacht. 

Ambitie
Het enthousiasme en de toewijding is er na al die 
jaren nog steeds. ‘’Wij willen de plek zijn waar je 
terecht kunt met je vragen, waar je mag delen 
en ontmoeten. Wij denken anders omdat we 
beperkingen kennen en zien. En met het anders 
denken, doen we eigenlijk heel gewoon. Laten we 
dan ook kijken naar de mogelijkheden en niet naar 
de beperkingen. Zo vormen we een samenleving 
waarin mensen elkaar aanvullen en naar elkaar 
omzien. Daar streven wij naar!

In de praktijk doen we dit door een stem te geven 
aan de verhalen, vragen en behoeften van onze 
leden en een ieder die te maken krijgt met het leven 
met een beperking. Daarnaast bieden we steun 
en faciliteren we lotgenotencontact. We willen een 
stimulans zijn voor verandering en bewustwording 
bij geloofsgemeenschappen en jongeren’’. 

Stem
Ledenparticipatie en belangenbehartiging gaan 
hand in hand. ‘’We willen, nee moeten weten wat 
er speelt bij onze achterban en hoe wij daarin 
iets kunnen betekenen. Niet alleen voor onze 
leden maar voor een ieder die te maken krijgt met 
beperkingen in leven, werk of kerk. Waar dit kan 
werken we samen met andere organisaties en 
belangenpartijen om dit geluid te versterken en 
impact te maken. We schuiven aan tafel bij  
beleidsmakers en baanbrekers bij de overheid, 
kerken en scholen. Én we laten ons horen in de 
media bij actuele ontwikkelingen en thema’s die 
ons raken’’.

Steun
‘’Onze vereniging brengt lotgenoten bij elkaar. 
Mensen die verhalen delen, elkaars uitdagingen 
kennen en maar een paar woorden nodig hebben 
om uit te leggen waar ze tegenaan lopen. De 
kracht zit hem in de verbinding, het herkennen van 
elkaars situatie. Daarin vinden we steun, bij elkaar. 
Die steun willen wij blijven bieden door lotgenoten 
samen te brengen in gespreksgroepen, op ont-
moetingsdagen en tijdens bijeenkomsten. We wil-

 De toekomst van 
     Dit Koningskind  

Toekomst

Tijdens dit jubileumjaar mogen we dankbaar terugkijken en vol 
verwachting vooruitkijken. Wat nemen we mee uit de afgelopen 
jaren en waar is ruimte voor groei en verandering? Samen met 
directeur Peter van den Enden kijken we naar de toekomstplan-
nen van Dit Koningskind. 

TEKST ANNE MOSTERT  |  BEELD WILLEM JAN DE BRUIN
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Daarom nodigen we je graag uit voor één van onze lande-
lijke bijeenkomsten in het najaar. Tijdens deze avond(en) 
willen we als reisgenoten vieren waar we dankbaar voor zijn 
en stilstaan bij dat wat moeilijk is. 
Er is een interactief programma met muzikale omlijsting 
door Ronald Koops en een verdiepend gedeelte over de 
hele levensreis van mensen met een beperking. Dit gedeelte 
wordt geleid door Prof. dr. em. Manu Keirse (klinisch 
psycholoog, doctor in de geneeskunde en de autoriteit 
in België en Nederland als het om verdriet, verlies en de 
laatste levensfase gaat). Het belooft een feestelijke avond te 
worden met ruimte voor ontmoeting, aanbidding, verdieping 
en verbinding. 

		  Meld je aan voor een bijeen-		
		  komst bij jou in de buurt via 
		  ditkoningskind.nl/50jaar. 

Zwolle
Maandag 2 oktober 
19:00-22:00 
Koningskerk,
Landsheerlaan 5

Haren
Donderdag 5 oktober
19:00-22:00 
Ontmoetingskerk, 
Sterremuurweg 4

Gouda
Vrijdag 6 oktober
19:00-22:00  
De Vaste Burcht, 
Lekkenburg 148

 
Dit jaar bestaan Sprank & Dit Koningskind 50 jaar.

Hoera!

Scan de QR-code

Adviesgroep Van der Roest 
Nijverheidsweg 24,  

1271 EA Huizen 
tel: 035-5280070 
advies@vdroest.nl 
www.vdroest.nl 

Verzekeringen en Hypotheken 
Voor 

 ondernemer en particulier 
 

Dit Koningskind organiseert (online) 
gespreksgroepen, bijeenkomsten en 
ontmoetingsdagen voor lotgenoten. 
Mensen die dezelfde verhalen en 
ervaringen delen. De herkenning en 
erkenning die deze momenten opleveren 
zijn ontzettend waardevol en kunnen 
helpen om beter met je situatie om te 
leren gaan. Binnenkort organiseren wij 
gespreksgroepen voor de volgende 
groepen: 

Ouders met een zorgintensief kind
Heeft jouw zoon of dochter een verstan-
delijke of meervoudige beperking? Dan 
weet je als geen ander dat deze zorg 
vaak veel van jou als ouder kan vragen. 
Het is goed om hierin het gesprek aan te 
gaan met andere ouders, ervaringen uit 
te wisselen en zo te (h)erkennen hoe het 
is als ouder. Waar lopen jullie bijvoor-
beeld tegenaan en hoe gaan andere 
ouders hiermee om?

 
Partners van iemand met autisme
Als jouw partner (een vorm van) autisme 
heeft kan dit invloed hebben op je dage-
lijks leven. Hoe gaan anderen hiermee 
om? Waar lopen zij tegenaan en wat zijn 
hun tips? Tijdens onze bijeenkomsten 
gaan we hierover met elkaar in gesprek 
aan de hand van verschillende thema’s. 
Wil je je graag aanmelden voor een van 
deze groepen? Stuur dan een mail naar 
info@ditkoningskind.nl 

Oproep lotgenotencontact!

Meer weten over 
onze activiteiten? 
Bekijk onze agenda

Oproep
Ben jij op zoek naar lotgenoten 
bij jou in de buurt of online? 
Neem dan contact met ons op 
via info@ditkoningskind.nl en dan 
denken we graag met je mee!

Agenda

Al 50 jaar in beweging  
voor mensen met een 
beperking en hun omgeving!
Bijzonder gewoon.

 

www.idd.nu

Gefeliciteerd!
 Team IDD

Gefeliciteerd!
Namens In’ t Veld & Teekens

Tussenpersoon op het  
gebied van financiële 
dienstverlening. 
Goed advies en  
een persoonlijke  
benadering.

• A L L E   V E R Z E K E R I N G E N  •
In’t Veld & Teekens BV | Burgemeester Martenssingel 137
2806 CT te Gouda | Tel : 0182-683555
Mail : info@veldteekens.nl
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Krantenknipsels



Samen 
  feestvieren! 


