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Kijk, ons  
nieuwe logo!
We zijn er blij mee, want het vertelt 
het verhaal van Dit Koningskind.

 
9

Aan het einde van de dienst vertelt de ouderling dat de bloemen vóór in de kerk naar Henk gaan. 
De meeste aanwezigen kennen Henk niet. Hij komt vanwege zijn beperking nooit meer in de kerk, 
maar kijkt online de dienst mee. De ouderling licht de situatie toe en dan kijkt hij recht in de camera 
en zwaait: ‘Hoi Henk, je bent er bij, de bloemen zijn voor jou!’

Gezien en geraakt!
Niet aanwezig, maar wel erbij. Dat is mooi. Dat is samen kerk zijn op een manier die passend is. 

Dat is wat Dit Koningskind ook wil. Samen leven, elkaar zien en elkaar raken. Op een manier die past.  
Dat is het samenleven van mensen met mogelijkheden en beperkingen. Aan elkaar gegeven en allemaal 
nodig in gezin, kerk en maatschappij.

En dat laten we ook zien met ons nieuwe logo. Met een omgekeerde N en drie imperfecte elementen van de 
kroon. Ze raken elkaar. 

Wij zijn een vereniging van mensen die elkaar raken in een samenleving van mensen met een grotere of 
kleinere, een zichtbare of onzichtbare beperking, maar waarin we elkaar tot hand of voet zijn. We voelen ons 
daarin bekroond door onze Koning.

50 jaar geleden werd de vereniging opgericht ‘van en voor mensen met een beperking en hun omgeving’. 
Deze vereniging blijven we vormgeven want er is nog een wereld te winnen.

Dit Koningskind raakt iedereen!

Peter van den Enden
Directeur Dit Koningskind

God raakt iedereen.  
Hij heeft iedereen uniek 

gemaakt met eigen  
talenten en beperkingen.
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heb, simpel en puur. Als het onweert 
denk ik ‘nu komt de Heer terug’. 

In de kerk in Nieuwerkerk aan den 
IJssel voelt ze zich helemaal thuis. 
‘’Mensen weten hoe ik ben, dat is fijn. 
Regelmatig help ik met koffieschen-
ken en laatst ben ik gevraagd voor 
beroepingswerk. Als ik een taak krijg 
dan ga ik daar helemaal voor en dus 
belde ik half Nederland af op zoek 
naar een geschikte dominee’’.

Lichtpuntjes
Ondanks haar vrolijke karakter heeft 
Kabita ook moeilijke momenten ge-
had. ‘’Een aantal jaar geleden is mijn 
moeder overleden, toen was ik erg 
verdrietig’’. Ze kijkt naar een lijst met 
foto’s aan de muur. ‘’Ik heb in die tijd 
veel sterfgevallen meegemaakt en 
vroeg mij vaak af: waarom nou zij?’’. 

Gelukkig waren er ook veel lichtpunt-
jes in die tijd, zoals de bezoekjes aan 

haar neef Aaron en de ‘’Klimop dagen’’ 
van Dit Koningskind. ‘’Bij die ontmoe-
tingsdagen merk je dat iedereen gelijk 
is, dat is zo fijn. Vaak mocht ik Bonna 
en Elly helpen om de uitjes te orga-
niseren’’. Die gelijkwaardigheid is erg 
belangrijk voor Kabita. ‘’Ik hou er niet 
van als iemand doet alsof ie boven 
mij staat, we zijn allemaal gelijk dus 
behandel mij ook zo’’. 

Voor de volgende ontmoetingsdag 
heeft ze nog wel een tip. ‘’Vaak praten 
we met elkaar over geloof en hoe God 
naar ons kijkt. Maar ik zou het wel 
mooi vinden als het eens ging over 
niet begrepen worden in de kerk’’. 

Tekst Anne MostertLID AAN HET WOORD

Aan mij  
ZIE JE NIETS 
Kabita Klapwijk (46) woont al 21 jaar zelfstandig in haar appartement in 

Berkel en Rodenrijs. ‘’Kom maar binnen hoor!’’. Trots laat ze haar huis zien, 
dat onlangs met de hulp van wat gemeenteleden is opgeknapt.  

Openhartig vertelt ze over haar geloof, het verlies van haar moeder een 
aantal jaren geleden en het leven met een licht verstandelijke beperking. 

Kabita groeit op bij haar 
ouders en broer in het 
Zeeuwse Axel. Ze is als 
baby geadopteerd uit 
India. ‘’Ik was het eerste 

buitenlandse kindje dat werd gedoopt 
in Axel, dus iedereen daar weet wie ik 
ben. Dat is wel een voordeel hoor, ook 
bij begrafenissen. Ik hoef nooit uit te 
leggen van wie ik familie ben’’. 

Labels plakken
Na de kleuterschool gaat ze naar groep 
1 maar uiteindelijk stapt ze toch over 
op speciaal onderwijs. ‘’Ik heb dan mis-
schien een beperking, maar aan mij zie 
je niets. Dat maakt het wel moeilijk om 
aan mensen uit te leggen. Ik zeg dan 
vaak dat ik niet kan lezen en schrijven. 
Op school zat ik ook overal tussen qua 
niveau”.

Kabita gebruikt het woord ‘beperking’ 
liever niet. ‘’Ik vind het weleens lastig 

dat mensen het label ‘beperking’ op 
iemand plakken. Ieder mens is weer 
anders, dus waarom dan dat label ge-
bruiken? Ik ben gewoon wie ik ben’’.

 
 
 
 

Dikke pret
Als er één ding is waar Kabita van 
houdt dan is dat koken. ‘’Ik geef graag 
etentjes om mensen te bedanken. 
Toen de mensen uit de kerk mijn woon-
kamer en tuin hadden opgeknapt, heb 
ik een barbecue georganiseerd. Dat 
was zo gezellig! En voor mijn 40ste ver-
jaardag heb ik voor 21 man gekookt, 
gewoon hier in mijn eigen huisje’’.

Ze is een ondernemend type die niet 
graag stil zit. Doordeweeks werkt Kabi-
ta als schoonmaakster in de thuiszorg 
en in het weekend gaat ze op bezoek 
bij haar neef Aaron. Bij zijn geboorte 
heeft hij te weinig zuurstof gehad 
waardoor hij niet kan praten, alleen 
geluid maken. ‘’Mensen vinden hem 
vaak zielig en weten niet hoe ze met 
hem om moeten gaan. Maar zo moeilijk 
is dat helemaal niet, wij hebben altijd 
dikke pret samen!’’. De bezoekjes aan 
haar neef zijn het hoogtepunt van de 
week. ‘’Dan drinken we samen koffie en 
rijden we daarna ons vaste rondje met 
de auto’’.

Kinderlijk geloof
Thuis groeit Kabita op met het geloof. 
‘’Maar daar trap je als puber natuurlijk 
ook weleens tegenaan’’. Toen ze een 
jaar of achttien was besloot ze om 
belijdenis te doen, een mooi moment. 
‘’Ik zeg altijd dat ik een kinderlijk geloof 

‘Mensen in  
de kerk weten  
hoe ik ben,  
dat is fijn’

‘Als het onweert 
denk ik ‘nu 
komt de Heer 

terug’
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Vakantie Steenwijk

Vrijwilliger Henkjan (45)
Het geeft mij veel energie en voldoe-
ning om jaarlijks met een groep me-
devrijwilligers te werken aan één doel, 
namelijk de gasten een onvergetelijke 
vakantie te geven!

Vrijwilliger Margriet (20)
Prachtig hoeveel plezier iedereen met 
elkaar heeft gehad en hoe erg ieder-
een heeft genoten. Volgend jaar ga ik 
zeker weer mee!

Deelnemer Bianca (19)
‘t Was een leuke gezellige vakantie met 
leuke activiteiten. Volgend jaar hoop ik 
weer mee te gaan!

Deelnemer Daniel (18)
Ja leuk zwemmen en Henkjan  
nat gooien!  

Vakantie Berg en Dal

Vrijwilliger Eduard (36)
Ik ga al sinds 2015 mee met de vakan-
ties, als je eenmaal een keer mee bent 
geweest is het gewoon aanstekelijk. Het 
was een prachtige week in Berg en Dal. 
Vanaf het begin was er een goede sfeer 
en ook de band tussen begeleiders en 
deelnemers klopte gewoon. 

Vrijwilliger Eline (21)
Het was de eerste keer dat ik meeging 
als begeleider met een vakantie.  
Ik vond het best spannend, maar  
deze spanning was al snel verdwe- 
nen toen ik het team en de  
deelnemers ontmoette. Wat was  
dit een leuke groep! 

Deelnemer Marieke (36)
We hadden geluk met het prachtige 
weer en gingen er veel op uit.  
Bijvoorbeeld naar de dierentuin.  
Toen we thuiskwamen waren we wel  
toe aan verkoeling dus hielden we  
een watergevecht. Dat was lachen!

Tekst Anne Mostert | Beeld Willem Jan de BruinTERUGBLIK VAKANTIES 2023

Vakantie Houffalize

Vrijwilligers Hannie (64)  
en Theo (72)
We genieten er echt van om de 
deelnemers een mooie vakantie-
week te bieden. De locatie waar we 
zaten was geweldig! Veel buiten-
ruimte en genoeg plek om iedere 
avond een kampvuur te houden. 

Deelnemer Anita (42)
Luxemburg was leuk, met de trein 
mee. De barbecue was ook gezel-
lig, die was op kolen! En we gingen 
hout halen uit het bos voor de 
vuurkorf, gezellig!

Volgend jaar ga ik 
zeker weer mee!



NIEUW LOGO

Logo 1973 Logo 1993 Logo 2005 Logo 2015

KIJK, ONS NIEUWE LOGO

We zijn er blij mee, want het vertelt het verhaal van Dit 
Koningskind. Tijdens dit jubileumjaar mogen we dankbaar 
terugblikken. Het logo is door de jaren heen veranderd, 
maar ons verhaal blijft hetzelfde. Zo ook nu!

Boven de naam zie je drie gekleurde elementen. Samen 
vormen ze een kroon op onze naam. Want een kroon hoort 
bij koningskinderen. Het is geen perfect kroontje. Het staat 
wat scheef en in de elementen ontbreken stukjes. Die klei-
ne onvolkomenheden staan, samen met de omgekeerde N, 
voor de onvolkomenheid van het leven zelf.

God leert ons elkaar lief te hebben naar Zijn voorbeeld. 
Elkaar liefhebben, elkaar raken: ook dat komt terug in het 
logo. Heel bewust bestaat de kroon uit drie losse delen die 
elkaar subtiel raken. 

Dat ‘raken’ komt ook terug in de payoff: Dit Koningskind 
raakt iedereen. God raakt ieder mens aan. Hij heeft ons 
gemaakt om te leven in verbondenheid met elkaar, ieder 
met eigen talenten en beperkingen. Samen vormen wij een 
samenleving waarin iedereen zijn eigen plaats heeft. 
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Wij organiseren, groeps-
vakanties in binnen- en 
buitenland voor mensen 
met een beperking.

• �Gegarandeerd een geslaagde 
vakantie.

• �Veel gezelligheid en leuke uitjes.
• �Een evenwichtige groepssamen-

stelling en zorg op maat.

Allemaal mogelijk gemaakt door 
onze enthousiaste vrijwilligers.  
Jij krijgt de zorg die jij nodig hebt!

Wij hebben vakanties voor mensen 
met een (licht) verstandelijke of 
lichamelijke beperking. Daarnaast 
organiseren wij ook een aantal jon-
gerenweken.

Wil jij ook graag een keer mee op 
vakantie? Ga dan naar:
www.vakantiesditkoningskind.nl

Ga je mee op
VAKANTIE?
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FEEST 
met jong en oud!

Bij Dit Koningskind vinden we het belangrijk dat jongeren leren en ervaren wat 
het leven met een beperking inhoudt. Maar bovenal dat ze ontdekken hoe we 
elkaar kunnen aanvullen. Daarom geven wij regelmatig gastlessen op scholen 

en werken wij samen in verschillende projecten. Begin dit jaar waren we te gast 
bij de examenleerlingen van het Gomarus College in Groningen.

Martine: ‘’Samen met onze vrijwilliger 
Anneke mocht ik langskomen om een 
gastles te geven. We waren benieuwd 
hoeveel de leerlingen al wisten. Welke 
verschillende beperkingen zijn er 
bijvoorbeeld? En hoe ziet een dagbe-
steding of woongroep eruit?

Leerzaam project
Na de gastles mochten de leerlin-
gen ook zelf aan de slag. Ze kregen 

de opdracht om een evenement te 
organiseren voor mensen met een 
verstandelijke beperking. Een leer-
zaam project vertelt Aukelien Stalman, 
docent op het Gomarus College. ‘’Het 
sluit goed aan bij onze manier van 
lesgeven. De leerlingen leren een pro-
fessionele houding aan te nemen, zich 
in te leven in de beleefwereld van de 
doelgroep en hun programma hierop 
af te stemmen. Daarnaast ontdekken 

ze op deze manier wat hun talenten 
zijn en leren ze meer over de verschil-
lende werkvelden, erg handig voor het 
maken van de juiste keuze voor een 
vervolgopleiding’’.

Het evenement
Er werden een hoop ideeën verzameld 
die de leerlingen moesten pitchen bij 
een jury van Dit Koningskind. Vrijwilli-
ger Anneke: ‘’Er waren zoveel crea-
tieve ideeën, je zag duidelijk dat ze 
zich helemaal hadden ingeleefd in de 
doelgroep. Ook de tips uit de gastles-
sen werden toegepast’’. Uiteindelijk 
kreeg de groep een ‘GO’ en gingen ze 
aan de slag met het thema ‘Hollandse 
spelletjes en gezelligheid’.

Dat bleek een groot succes. Joram 
Fokkert (bestuurslid) kwam een kijkje 
nemen en mocht de avond openen 
met gebed. ‘’Samen zingen, eten en 
spelletjes spelen. Het was echt een 
geslaagde avond voor iedereen. 

De verbinding tussen leerlingen en 
gasten zorgde niet alleen voor veel 
plezier maar ook voor wederzijdse 
waardering. Eén van de gasten riep 
aan het eind van de avond: ‘’Morgen 
kom ik weer, want het is hier één groot 
feest’’. Een groter compliment kan je 
niet krijgen toch?’’.

Wat vonden de leerlingen er zelf van?
‘’Het was best wel spannend en ik was 
heel zenuwachtig, maar de gasten 
vonden het zo leuk, daar word ik zelf 

ook helemaal blij van!’’. Als bedankje 
kregen de leerlingen allemaal een dik-
ke knuffel van de gasten. ‘’Ik wist niet 
dat het zo leuk zou zijn, ik heb nieuwe 
vrienden gemaakt!’’. 

Tekst Anne MostertSCHOLENPROJECT

‘Ik wist niet 
dat het zo 

leuk zou zijn, 
ik heb nieuwe 

vrienden  
gemaakt!’

Wil je meer weten over onze samenwerking  
met scholen of wil je ook zo’n tof evenement organiseren? 
Neem dan contact met ons op via communicatie@ditkoningskind.nl



12 13

’Wanneer we het 
hebben over 
een rouwpro-
ces denkt men 
spontaan aan 

het sterven van een dierbare. Maar 
er bestaat ook zoiets als chronische 
rouw, ook wel leven met een levend 
verlies. Bijvoorbeeld als jij of iemand 
in je gezin moet leven met een be-
perking of niet-aangeboren hersen-
letsel. Het onderscheid tussen rouw 
bij overlijden en chronische rouw zit 
hem in het feit dat het verlies geen 
einde kent. Het kent pieken en dalen, 
heropflakkeringen van gevoelens en 
onvoorspelbare periodes van hoge 
en lage intensiteit’’.

Waar komt de term  
‘chronische rouw’ vandaan?
‘’Het begrip chronische rouw werd 
voor het eerst uitgewerkt voor ouders 
die moesten afrekenen met het trau-
ma en het verdriet om een kind met 
een permanente ontwikkelingsstoor-
nis. Vaak werden de ouders gezien 
als lastige, zwaarmoedige of labiele 
personen, die zich overgaven aan 
zelfmedelijden en hun kind niet ac-
cepteerden. Nadat de eerste maan-
den, waarin ze voor het eerst werden 
geconfronteerd met de beperkingen 
van hun kind, waren verstreken, kre-
gen ze nauwelijks nog aandacht. 
Helaas wordt chronische rouw nog 
vaak verkeerd ingeschat door de 
omgeving. Terwijl het gaat om een 
normale reactie van mensen die moe-
ten leven in een abnormale situatie. 
Het is belangrijk dat zorgverleners 
het fenomeen van chronisch verdriet 
erkennen, want door het als abnor-
maal of ‘iets dat je nog niet verwerkt 
hebt’ te beschouwen, brengen 
zorgverleners meer schade aan dan 
ondersteuning’’.

Op welke signalen moet  
je letten? 
‘’Een typisch verschijnsel is een 
soort ‘’demping’’ van gevoelens, 
er zijn geen uitbundige hoogte- of 
dieptepunten meer. Het lukt bijvoor-
beeld niet meer om je intens blij te 
voelen, ook al geniet je van mooie 
dingen. Vaak wordt dat aspect van 

levend verlies over het hoofd gezien 
of  verkeerd geïnterpreteerd. Soms 
komen zorgprofessionals er tijdens 
een consult of onderzoek ook niet 
aan toe om de ouders of gezinsleden 
van de persoon met een beperking te 
vragen hoe het gaat. Of ze vrezen een 
onderwerp aan te snijden dat ze niet 
kunnen hanteren. Een gemiste kans, 
want professionele herkenning van 
chronische rouw kan de kwaliteit van 
de hulpverlening in belangrijke mate 
bevorderen.’’ 

Wat is een veelgehoorde  
misvatting?
‘’Dat je de beperking moet accepte-
ren. Acceptatie is een zeer lang en 
integraal onderdeel geweest van elke 
theorie over hulpverlening. Het is 
voor mij voldoende dat je de persoon 
met een beperking accepteert. En dat 
is fundamenteel verschillend van de 
beperking accepteren waarmee die 
persoon moet leven.
Daarnaast wordt het verlies van 
privacy (en de stress die dit oplevert) 
zwaar onderschat. Vreemden die 
binnentreden in de intimiteit van je 
gezin, kennis krijgen van inkomen, 
psychische en andere problemen en 
persoonlijke details die je liever niet 
aan anderen prijsgeeft. Dat heeft een 
enorme impact. Als er dan niemand is 
die de algemene coördinatie op zich 
neemt, moet je ook nog afwegingen 
maken tussen tegenstrijdige adviezen 
en aanbevelingen van professionals’’. 

Hoe kan je leren leven met 
levend verlies?
‘’Wat helpt is het erkennen en benoe-
men van de verlieservaring, zodat het 
verlies en de betekenis die het heeft 
voor jou en je omgeving herkend kan 
worden. Je verhaal mogen vertellen, 
iedere keer weer opnieuw, is zeer 
belangrijk om weer boven water te 
komen.  

Tekst Manu Keirse| Beeld EO/Arianne RamakerLEVEND VERLIES

‘Je verhaal  
mogen vertellen, 

 iedere keer  
weer opnieuw,  

is zeer  
belangrijk’

Leven met een  
LEVEND  
VERLIES

Op 2, 5 en 6 oktober vierden Sprank en Dit Koningskind samen hun 
50ste verjaardag. Met het thema ‘’Samen op reis’’ werd er stilgestaan 
bij het leven met een beperking en de ervaringen die we hier als reis-
genoten in delen. Prof. dr. em. Manu Keirse sprak tijdens deze avon-

den over het leven met een levend verlies. Wat is dat precies?
Dit Koningskind organiseert regelmatig gespreks- 
groepen, ontmoetingsdagen en webinars rond het thema 
‘’levend verlies’’. Ben je benieuwd wat wij voor jou  
kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op!  
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INCLUSIEVE KERK

Hoe kun je als kerk een stap 
zetten zodat mensen (met 
een beperking) zich meer 
gezien voelen?
Wees een gunnende gemeente. Neem 
de tijd, wees geduldig. Niet alleen voor 
mensen met een beperking, maar ook 
bijvoorbeeld voor jonge gelovigen. 
Heb oog voor mensen die niet in het 
doorsnee model vallen. 
Wat ontdek ik in jou van Christus? Dat 
is de vraag die we elkaar mogen en 
moeten stellen. Gemeente zijn, met el-
kaar omgaan, het is wederkerig. Ieder 
mens brengt iets in de gemeente. Er 
woont hier bijvoorbeeld een echtpaar 
dat leeft met verschillende beperkin-
gen, maar ze zijn altijd vrolijk, daar kan 
ik van leren.
In Christus zijn we als mensen gelijk 
en zo moeten we ook met elkaar om-
gaan en naar elkaar kijken.

Hoe zorg je ervoor dat je niet 
boven iemand gaat staan?
Ten diepste heeft dat te maken met 
hoe je zelf voor God staat. Als je zelf 
voor God staat in totale kwetsbaar-
heid, ben je niet anders dan een ander. 
Ik heb hierin als dominee wel een 
bijzondere verantwoordelijkheid en er 
zijn ook gemeenteleden met ver-
antwoordelijkheden, maar dat stelt 
de een niet boven de ander. In de 
gemeenschap, de familie van Christus 
zijn we voor Hem allemaal gelijk. En 

dat betekent ook dat we in iedereen 
wat van Christus kunnen zien.
Ik heb minder met het organiseren van 
een aangepaste dienst. Als je lid bent 
van de kerk hoor je erbij. En natuurlijk 
gebeuren er ook dingen die ik niet 
leuk vind, maar wees dan ook eerlijk: 
nu even niet. Het moet kunnen dat 
we op die manier eerlijk tegen elkaar 
zijn. Ik krijg ook veel feedback van de 
bewoners, dat is ook wederkerigheid. 
Er is diversiteit, verschil. Durven we 
dat met elkaar te zien, te benoemen 
en hierover het gesprek aan te gaan?
Ik vind het belangrijk dat iedereen kan 
zeggen: Dit is mijn kerk, hier hoor  
ik bij. 

Wat ontdek ik  
IN JOU van 

CHRISTUS? 
Bij dit Koningskind hebben we het vaak over de inclusieve kerk.  

Waar iedereen erbij hoort. Waar iedereen ertoe doet. Hoe geef je dit vorm in de 
praktijk? We zijn in gesprek met Joost Smit, predikant in de Ontmoetingskerk 

in Vathorst. Deze kerk zit onder één dak met stichting Sprank,  
Accolade Zorg en kinderopvang Bzzzonder.

Een kerk voor iedereen. Hoe 
doen jullie dat?
Ik zeg liever een kerk met 
iedereen. We gaan niet als 
kerk iets bedenken voor 

anderen. Iedereen heeft de verant-
woordelijkheid om samen dingen op 
te pakken. Juist door het samen doen 
groeien we. 

Is dat anders dan een  
andere kerk?
Wat deze plek bijzonder en uniek 
maakt is dat het niet alleen een kerk 
is, maar dat hier ook mensen wonen. 
We hebben relatief veel mensen met 
een beperking, mensen met demen-
tie, mensen in een rolstoel. Daar houd 
ik rekening mee, ik probeer daarin 
iedereen recht te doen. Maar ik doe 
geen speciale dingen voor een speci-
fieke groep. 

En we hebben alle gaven ook echt 
nodig. Een mooi voorbeeld daarvan: 
Als ik een grap maak tijdens de preek 
is er een gemeentelid die als eerste 
mijn grap begrijpt. Hij moet dan heel 
hard lachen en iedereen, of je de grap 
nu wel of niet begrijpt, moet met hem 
meelachen. Op die manier ervaar je 
samen vreugde, dankzij die gave van 
de blijdschap.
Zonder dat we dat heel bewust doen, 
doen we dingen samen en ervaren we 
samen de vreugde van God.

Hoe kun je iedereen recht 
doen?
Twee dingen zijn heel belangrijk: Je 
moet blijven benoemen dat je in de 
kerk teleurstellingen zult meemaken. 
In een dienst met zoveel mensen, 
komt niet altijd iedereen op elk niveau 
tot zijn recht. Bereid je voor dat er 

altijd teleurstelling is. 
Anderzijds kun je tijd maken. Voor de 
persoon die zijn gebedspunt moeilijk 
verwoordt. Voor de persoon die rustig 
wil vertrekken. Heb oog voor wie er bij 
je in de kerk zit.

Het is belangrijk om sensitief zijn voor 
wat de Geest doet, voor wie er zijn. 
Imperfectie is belangrijk. Teleurstelling 
is belangrijk. Het leven is imperfect. 
En dat is ook zichtbaar in de kerk, ze-
ker in onze kerk, waar zoveel mensen 
met een zichtbare beperking zijn. En 
dat kan aantrekken en afstoten.
De kerk zou hierin genezend moeten 
zijn, in die zin dat je wegblijft van de 
polarisatie en het wegstoppen van 
mensen. Bij ons is de beperking heel 
zichtbaar en aanwezig in de kerk, ook 
doordeweeks.
 

Tekst Jiska van Dorssen| Beeld Joost Smit

‘Ik vind het 
belangrijk dat 
iedereen kan 

zeggen: Dit is 
mijn kerk, hier 

hoor ik bij.’

‘Heb oog voor 
wie er bij je in 
de kerk zit.’



Samen één 

‘Hallelujah, prijs de Heer!’ riep onze 100-jarige broeder spontaan uit na het horen van 
de preek. Hij werd geraakt door Gods woord en wij door zijn pure reactie hierop. Het 
deed mij denken aan een situatie van een aantal jaar eerder in een andere gemeen-
schap. Daar kwamen iedere week bewoners van Sprank de dienst bijwonen, waaron-
der Heleen* die steevast vooraan ging zitten. 

Heleen reageerde altijd spontaan tijdens de preek, of het nu positief was of niet. Iets waar ze zich 
gelukkig niet beperkt in voelde. Maar haar enthousiasme zorgde ook voor een bepaalde spanning 
tijdens de dienst. Gemeenteleden begonnen zich aan haar te storen, begeleiders voelden zich opge-
laten en de voorganger dacht wel twee keer na over zijn woordkeuze. 

Waarom?, dacht ik toen eigenlijk. Is het niet bijzonder dat wanneer je geraakt wordt door Gods woord, 
je hier meteen iets mee doet? Heleens aanwezigheid bracht een beweging in gang, er ontstonden 
gesprekken over interactie tijdens de dienst. De uitkomst? Een beetje interactie is zo verkeerd nog 
niet, het brengt leven in de brouwerij en daagt ons uit in geloof. Wat mij betreft kunnen wij daarin nog 
een hoop leren van mensen met een verstandelijke beperking. 

In de Korinthebrief lezen we dat we samen één lichaam vormen. Ieder verschillend met een eigen 
taak. Vaak zijn we geneigd om voor ‘zwakkere’ lichaamsdelen te zorgen, er voor hen te zijn.  
Maar we vergeten dat wij hen óók nodig hebben. Want als er één deel mist, verliest het lichaam  
haar samenhang. 

*i.v.m. de privacy is er een fictieve naam gebruikt

Ds. Ed Buitendijk 
Ed Buitendijk (57) is voorganger 
van de NGK Valkenburg-Rijnsburg. 
Hij is getrouwd en heeft 4 kinderen. 
Zijn droom voor de kerk: ‘’Meer  
kerkelijke eenheid voordat 
Jezus terugkomt’’.
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Een beetje interactie is zo verkeerd 
nog niet, het brengt leven in de 

brouwerij en daagt ons uit in geloof. 16

Werken bij Sprank is meer dan zorg alleen. 
Vind dé baan in de gehandicaptenzorg waar je 

van betekenis kunt zijn vanuit je geloof.

Werken bij Sprank is meer dan zorg alleen. 
Vind dé baan in de gehandicaptenzorg waar je 

van betekenis kunt zijn vanuit je geloof.

Werken bij Sprank is meer dan zorg alleen. 
Vind dé baan in de gehandicaptenzorg waar je 

van betekenis kunt zijn vanuit je geloof.
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STILSTAAN 
om door te kunnen gaan

‘’Levend verlies is een terugkerend onderwerp bij ons in gesprekken en  
ontmoetingen”, vertelt consulent Martine. ’’Toch weten veel mensen niet  
precies wat ermee bedoeld wordt, laat staan dat ze er zelf mee te maken  

hebben. En dat gebeurt vaker dan je denkt’’.

Levend verlies draait niet om het 
‘accepteren’ van je situatie maar juist 
om het proces daaromheen. Als jij of 
je naaste moet leven met een beper-
king verandert er van alles. Wensen 
of verwachtingen voor de toekomst 
moeten regelmatig worden bijgesteld 
en iedere levensfase brengt nieuwe 
successen, uitdagingen en teleur-
stellingen met zich mee. Hoe vind je 
daarin je weg?

Bonna (consulent): ‘’Ik sprak laatst met 
een moeder van een zoon met een 
verstandelijke beperking over levend 
verlies. Ze noemde toen wat voor-
beelden van herstelgericht en ver-
liesgericht denken. Er zijn momenten 
dat je geconfronteerd wordt met je 
verdriet, op zo’n moment is het goed 
om hier bewust even bij stil te staan. 
Door ruimte te geven aan het verdriet 
ontstaat er namelijk ook weer kracht 
voor herstel. Je kan het één niet doen 
zonder het ander, dan loop je hele-
maal vast. Soms moet je dus even 
stilstaan om door te kunnen gaan’’.

Maar dat is makkelijker gezegd dan 
gedaan. Bonna: ‘’Probeer maar eens 

aan je omgeving uit te leggen wat het 
leven met een beperking voor jou 
betekent. Het kan ontzettend moeilijk 
zijn om daar woorden aan te geven, 
zeker als de ander geen enkel idee 
heeft hoe dat is. Dat kan soms best 
eenzaam voelen’’.

Tegelijk kan de term ‘’levend verlies’’ 
ook een negatieve lading hebben. 
‘’Erkennen dat je de beperking van je 
kind, broer, zus of partner soms zwaar 
vindt, is niet hetzelfde als zeggen 

dat je niet van ze houdt. Toch voelt 
dat voor veel mensen wel zo’’, vertelt 
Martine. ‘’Tijdens onze gespreks-
groepen voor partners van iemand 
met autisme zien we bijvoorbeeld 
vaak een enorme opluchting als het 
gaat over de invloed van autisme op 
je relatie. De herkenning in elkaars 
verhalen raakt enorm en het mogen 
uitspreken van dat wat lastig is, lucht 
op. Zo helpen de deelnemers elkaar 
om woorden te geven aan dat gevoel 
wat alleen zij herkennen’’.

‘’Dat is ook wat wij willen bereiken met 
onze gespreksgroepen en ontmoe-
tingsdagen”, vult Bonna aan. ‘’Door 
een luisterend oor te bieden en woor-
den te geven aan dat wat mensen 
meemaken, hopen wij de ander op 
weg te helpen in hun proces en het 
gevoel te geven dat ze er niet alleen 
voor staan’’. 

 
 

Tekst Anne MostertUIT DE PRAKTIJK AGENDA EN BOEKENTIP

‘Door ruimte  
te geven aan het 
verdriet ontstaat 
er namelijk ook  

weer kracht  
voor herstel.’

Wil je ook eens doorpraten over levend verlies of ben  
je benieuwd naar onze gespreksgroepen? Neem dan  
contact op met onze consulenten! 

'Ongehoord ongezien.' Zo kan je je zomaar voelen. Bijvoorbeeld als je bent opgegroeid in 
een gezin met (een vermoeden van) autisme. Diep van binnen weet je dat jouw gezin anders 
was, maar waarom precies?
''Een persoonlijke gids om te navigeren door de wirwar van emoties, misverstanden en 
niet-uitgesproken behoeften''. Zo wordt het eerste boek van gezinstherapeut Hester Lever 
omschreven. Voor dit Koningskind begeleidt ze regelmatig gespreksgroepen en webinars 
rond het thema autisme.  

Meer informatie via hesterlever.nl 

Boekentip:  
ONGEHOORD ONGEZIEN

AGENDA
LVB ontmoetingsdagen

Leer andere mensen kennen, doe 
samen leuke dingen, bespreek wat je 
belangrijk vindt en leer van elkaar. 

4 november |  Hardenberg 
10:30-16:00

11 november | Alphen aan den Rijn 
10:30-16:00

25 november | Bedum 
10:30-16:00

9 december | Amersfoort
10:30-16:00

Algemene ledenvergadering 
16 november | 17:00 | online
Het bestuur van Dit Koningskind 
nodigt de leden van harte uit voor de 
online ledenvergadering op D.V. 16 
november vanaf 17:00. Aanmelden 
kan via ditkoningskind.nl/agenda of 
door een mail te sturen naar info@
ditkoningskind.nl 

Vrijwilligersborrel
16 november | 19:30-21:00 | Zwolle
Alle vakantievrijwilligers zijn van harte 
welkom bij de vrijwilligersborrel in de 
Kas van Kaat in Zwolle. Samen blikken 
we terug op het vakantieseizoen 
onder het genot van een hapje en een 
drankje. Aanmelden kan via  
ditkoningskind.nl/agenda

Vervolgavonden: Omgaan 
met Levend verlies
Deze avonden zijn het vervolg op de 
jubileumavonden van Sprank en Dit 
Koningskind. Tijdens deze avonden 
praten we door over het onderwerp 
levend verlies uitgaand van verschil-
lende thema’s. Bij de laatste avond 
 
 
 

mogen deelnemers ook gasten mee-
nemen zodat hun directe omgeving 
ook meer ontdekt over levend verlies.

Zwolle | 20 november, 15 januari, 12 
februari en 11 maart 
20:00-21:30 | Koningskerk  
Landsheerlaan 5

Gouda | 23 november, 25 januari, 29 
februari en 14 maart
20:00-21:30 | De Vaste Burcht,  
Lekkenburg 148

Haren | 30 november, 18 januari, 15 
februari en 21 maart 
20:00-21:30 | Ontmoetingskerk,  
Sterremuurweg 4

Martine van der Burg
06 - 137 667 64
m.vdburg@ditkoningskind.nl

Bonna van der Wijngaard
06 - 134 165 06
b.vanderwijngaard@ditkoningskind.nl

Vragen? Onze consulenten helpen u graag verder!



Achterplaat - tekst volgt?SAMEN 
op reis


